7 januari 2024
- zondag van Epifanie-

Epifanie = verschijning, openbaring; is het feest van de
verschijning van de Heer.

voorganger: ds. H. Gijsen, Sliedrecht
organist: dhr. Jan van Westenbrugge



Woord van welkom door dienstdoende ouderling
Om te beginnen
Aanvangslied: Psalm 72: 1,2 en 3

Stil gebed, onze hulp en groet

Klein gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
als in den beginne, nu en immer,

en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen

Smeekgebed
Loflied: 305: 1,2 en 3

Horen

Gebed bij de opening van de Bijbel

1¢ lezing uit de Bijbel: 1 Korinthe 1, 17 -20
Zingen: lied 518: 1,2en 7

2° lezing: Mattelis 2: 1 -12

Zingen: lied 520: 1, 2,3,4,5en 6
Verkondiging

Meditatief moment met orgelspel
Met hart en handen

Zingen: lied 527: 1,2en 3

De eerste collecte is bestemd voor: Pauluskerk

Missie: De diaconale opdracht van de Pauluskerk is de in de Bijbel
verankerde oproep tot zorg voor de gemarginaliseerde medemens. Het
gaat daarbij om individuele hulpverlening, bezinning,
geloofsverkondiging en actie. Alles versterkt.



Men biedt hulp aan mensen, die het zonder helper niet redden.
Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status.

De tweede collecte is bestemd voor het werk in de kerk
Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Slotlied: 462: 1,2,5en 6

Zegen




Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

Bloemen
De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie voor haar 80
verjaardag naar mevrouw F. Hogenboom-Rusken, Briggemandreef 29.

Koffiedrinken
Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de
hal. Weet u welkom. Denkt u aan de spaarpotten?

Actie L

Kerkbalans
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