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Zondag 14 januari 2024 
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‘De Geest de Heren is op hem 

die tot verkondiging verkoren, 

ons aanspreekt zodat wij het horen 

als hoorden wij Gods eigen stem’ 

Dat klinkt prachtig, maar vandaag lezen we twee Bijbelgedeelten 

waarin die boodschappers niet met open armen en oren ontvangen 

werden. 

voorganger: mw. C.E. Bakker, Sommelsdijk  

organist:  dhr. Ron van Halen    
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Woord van welkom door dienstdoende ouderling 
 
Aanvangslied: 975: 1, 2 en 3 
 
Stil gebed, onze hulp en groet 

Klein gloria  
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
als in den beginne, nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen 
 
Zingen: psalm 71: 1 en 2  

Gebed om ontferming 

Glorialied: 869: 1 en 6 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 

1e lezing uit de Bijbel: Jeremia 1: 4 – 10 

Zingen: lied 513: 1, 2 en 3 

2e lezing: Lucas 4: 14 – 30 

Zingen: lied 530        

Verkondiging 

Meditatief moment met orgelspel  
 
Zingen: lied 826 

De eerste collecte is bestemd voor KIA Binnenlands diaconaat: 

‘Samen tegen armoede’.                            

KIA faciliteert kerkelijke gemeenten die helpen acute nood te 

bestrijden, door het inzamelen van voedselpakketten voor de 

Voedselbank. Voor de lange termijn werkt KIA samen met 

SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit de schulden te komen of 

te voorkomen dat ze daarin terecht komen. 

 

De tweede collecte is bestemd voor het werk in de kerk 
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In memoriam de heer P. de Ruiter 

 

Zingen: lied 753 

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Slotlied: 969: 1, 2 en 4 

Zegen 

   ************************** 

 

 

Bij de voorplaat: 

 

Op deze middeleeuwse boekillustratie zien we Jezus in een liturgische 

rol, waarin hij als lector uit de boekrol van Jesaja voorleest. De boekrol 

(of het boek) in het centrum van de schildering vormt zowel een 

verbindend als scheidend element. Links ervan staat Jezus in een 

ruimte onder een boog, rechts ervan staan in een vergelijkbare ruimte 

negen dorpsgenoten, waaronder drie vrouwen. Ze luisteren aandachtig 

en verwonderen zich eensgezind over Jezus’ genaderijke woorden. 

Maar, zoals we weten uit het vervolg in Lucas 4, zal dat niet zo blijven. 

Daarom staat boven Jezus de Geest in de vorm van een duif 

afgebeeld, terwijl die rechts mist. Ook staat Jezus tegen een groene 

achtergrond, de kleur van de groeikracht en het frisse groen, terwijl de 

ruimte onder de rechterboog helemaal wit is gelaten. Zo beeldde de 

kunstenaar lang geleden uit dat zelfs een profeet als Jezus niet welkom 

was in zijn vaderstad.  

 

Marleen Hengelaar-Rookmaaker 
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Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad 

Bloemen 

De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie naar de heer 

W.C. Kleijn, Vestahof 19 voor zijn 80e verjaardag. 

Koffiedrinken 

Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de 

hal. Weet u welkom. Denkt u aan de spaarpotten? 

Hebt u al gereageerd op de mail / brief van de 

AKTIE KERKBALANS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


