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Woord van welkom door dienstdoende ouderling

Aanvangslied: Ps.146: 1,2,3 (op de wijs van: ‘Prijs de Heer met blijde

galmen’)
Stil gebed, onze hulp en groet

Klein gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
als in den beginne, nu en immer,

en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen

Zingen: lied 274
Gebed
Zingen: (staande) geloofsbelijdenis: lied 342

Leefregel: Kolossenzen.2: 12-17

Zingen, tevens als gebed bij de opening van het Woord:
lied 240: 1,3,4,6

Schriftlezing: Genesis12: 1-4 en Marcusl: 14-20
Zingen: lied 531: 1,3

Tekst: Marcus 1: 14-20
Uitleg en verkondiging

Meditatief moment met orgelspel

Zingen: lied 919: 1,4
Gebeden

De eerste collecte is bestemd voor PKN Missionair Werk. Nederland.

‘Kennis over pionieren voor iedereen beschikbaar’.

Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geéxperimenteerd
met en geleerd over nieuwe vormen van kerk-zijn. De opgedane kennis
stelt de PKN gratis en breed beschikbaar voor ‘pioniersplekken’, voor
‘andere vormen van kerk-zijn’ en voor bestaande gemeenten die ‘kerk

naar buiten’ willen zijn.



De tweede collecte is bestemd voor het werk in de kerk
Zingen: psalm 98: 1,4
Zegen

Zingen: lied 425
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Bij de voorplaat

Dit beeld draagt als titel De roeping van Andreas. Het werd in 2008
gemaakt door Dick Tulp en het staat bij de ingang van de Petrus en
Pauluskerk in Maassluis. De mensen in dit oude vissersdorp kunnen
zich herkennen in deze apostel Andreas, de visser die visser van
mensen werd.

Hij trekt uit alle macht aan zijn net, terwijl zijn hoofd naar achteren is
gekeerd, gericht op degene naar wie hij luistert.

Zijn roeping zette hem op een pad dat uitliep op zijn dood aan een
zelfgekozen chi-vormig (x-vormig) kruis, de eerste letter van het
Griekse Christos. We zien deze chi/x terugkomen in de touwen van het
net en in het lichaam van Andreas. Hij en zijn hele leven waren
Christus toegewijd. Dat was zijn roeping. Zijn leven was hem Christus.

Marleen Hengelaar-Rookmaaker



Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

Bloemen

De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie voor zijn 100
verjaardag naar de heer W.D. Langendoen, Briggemandreef 73 en als
steuntje in de rug naar mevrouw M. Giebel-Rotteveel, Jupiterlaan 27.

Koffiedrinken
Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de
hal. Weet u welkom. Denkt u aan de spaarpotten?




