Zondag 21 juli 2024
‘goede herder, slechte herder’

‘Goede herder, slechte herder’ is het thema van de eredienst op
zondag 21 juli. Al dan niet goed herderschap: dat is de link waarmee
we deze zondag twee Bijbellezingen met elkaar verbinden, uit Jeremia
23: 1 t/m 6 waar het gaat over ‘slechte herders’; en Marcus 6: 30-44
waarin Jezus de mensenmenigte die Hem achterna loopt omschrijft als
‘schapen zonder herder’, waarna Hij hen voedt met 5 broden en 2
vissen. Wat maakt God, wat maakt Jezus Christus tot een Goede
Herder, en hoe herkennen wij Hem als Goede Herder? En kunnen wij
goede en slechte herders herkennen in onze tijd en situatie; en in ons
zelf?

Het is de eerste keer dat ik in uw en jullie midden mag voorgaan. lk zie
er naar uit.

voorganger: ds, Sjaak Teuwissen, Heerjansdam Kijfhoek
pianist: mw. Liéne Madern-Stradina



Woord van welkom door dienstdoende ouderling
Aanvangslied: 23-B: 1 en 2

Stil gebed, onze hulp en groet

Klein gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
als in den beginne, nu en immer,

en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen

Introductie op de dienst

Zingen: lied 23-B : 4en 5
Richtlijn voor ons leven: Mattheus 22: 34- 40

Nadat de farizeeén hadden vernomen dat Hij de sadduceeén tot
zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om Hem op de proef te
stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: ‘Meester, wat is het
grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief
met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is
het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw
naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles
wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Kyriégebed, 3x na ‘zo bidden wij Heer...." afgewisseld met lied 301 g
‘Kyrie eleison, eleison’

Loflied: 868: 1 en 3

Gebed bij de opening van de Bijbel
Zingen: lied 184: 1t/m 5

1¢ lezing uit de Bijbel: Jeremia 23: 1 t/m 6
Zingen: lied 23c: 1, 2, 3

2¢ lezing: Marcus 6: 30-44

Zingen: lied 23c: 4, 5

Verkondiging: thema ‘goede herder, slechte herder’
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Meditatief moment met pianospel

Zingen: lied 837: 1,3en 4
Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

De eerste collecte is bestemd voor World Servants: ‘Jongeren
bouwen in ontwikkelingslanden’.

World Servants is een christelijke organisatie. Met Jezus als voorbeeld
en de overtuiging dat elk mens kan bijdragen aan een rechtvaardige
wereld, assisteren zij in ontwikkelingslanden bij de realisatie van
noodzakelijke gebouwen, zoals schoolgebouwen en klinieken. Jaarlijks
gaan er 800 a 900 mensen uit heel Nederland met World Servants op
een werkvakantie.

De tweede collecte is bestemd voor het werk in de kerk
Slotlied: 418: 1,2 en 3

Zegen



Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

Bloemen

De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie naar mevrouw
Riet van Marion, Jupiterlaan 10 die afgelopen maandag haar
85 verjaardag mocht vieren.

Koffiedrinken
Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de
hal. Weet u welkom. Denkt u aan de spaarpotten?

Zingt u mee?
Op 1 september is er een zangdienst. Op de tafel in de hal van de kerk

staat een doos waarin u uw wensen kan doen.

Er komt een nieuw projectiescherm!
Daarom gebruiken we in de maand augustus weer alleen de
liedboeken. Denkt u eraan deze van huis mee te nemen?




