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Zondag 1 december 2024 
1e Advent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste zondag van Advent 

Het is een tijd van inkeer en bezinning. In vroeger tijden werd er 

gevast. En we zingen liederen over mensen die in het donker zitten en 

uitzien naar licht. Het licht dat met Christus in de wereld gekomen is. 

Wat betekent advent eigenlijk voor ons? Is het een passief gebeuren: 

Stil maar, wacht maar? Of moeten we iets doen, of juist nalaten? De 

eerste zondag van advent. Het is nog erg donker. 

 

voorganger: mw. C.E. Bakker, Sommelsdijk   

organist: dhr. Jan van Westenbrugge      
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Woord van welkom door de dienstdoende ouderling, 
de 1e adventskaars wordt aangestoken. 
 
Aanvangslied: Psalm 25: 1 en 2 
 
Stil gebed, votum en groet 

Drempelgebed  

Zingen: Lied 441: 1 
 
Gebed om ontferming. 

Zingen: Lied 441: 5 en 7 

Gebed bij de opening van de Bijbel 

1e lezing uit de Bijbel: Zacharia 14: 4 – 9   

Zingen: Lied 451: 1, 2 en 5   

2e lezing: Lucas 21: 25 – 31 

Zingen: Lied 462: 1, 2, 3 en 5 

Verkondiging 

 

Meditatief moment met orgelspel  

 

Zingen: Lied 452 

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

De eerste collecte is bestemd voor Adventscollecte. KIA 

Werelddiaconaat: Moldavië. ‘Kinderen en ouderen worden gezien’.     

In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania 

worden kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen ze eten 

en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een 

gezonde maaltijd en zorg. 

 

De tweede collecte is bestemd voor het werk in de kerk 

Slotlied: 444 : 1, 2 en 4 
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Zegen 

Het wordt steeds vroeger donker 

De winter is in zicht 

Alles keert naar binnen 

De gordijnen gaan weer dicht 

De tijd staat op een kruispunt 

En niemand weet waarheen 

De schoonheid is soms ver te zoeken 

De dromer staat alleen 

Geef licht 

Geef licht 

Voor een uitweg uit het donker 

Geef wat er vaak niet is 

Geef licht 

Geef licht 

 

Geef, geef, geef, geef licht. 

Zie de wereld om ons heen 

Zie de leugen die regeert 

Zie de ongeleide leiders 

En hun volk dat crepeert 

En zie de oorlog die maar doorgaat 

Ook al is ze ver van hier 

Onze wereld is te klein 

Om het niet te willen zien 

 

Geef licht 

Geef licht 

Geef ruimte en geef een uitweg 

wat er vaak niet is 

Geef licht 

Geef licht 

Geef alles wat je hebt 

Geef de liefde een gezicht 

 

Een gedeelte uit het lied van Stef Bos 
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Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad 

Bloemen 

De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie voor haar 93ste 

verjaardag naar mevrouw M.I. Wind-van Leeuwen, Weijerland 33. 

Koffiedrinken 

Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de 

hal. Weet u welkom. Denkt u aan de spaarpotten? 

Amnesty International 

In de hal van de kerk staat de tafel van Amnesty International waar u 

adressen kunt meenemen voor gewetensgevangenen en kaarsen kunt 

kopen. 

 

 

Herdenkingsceremonie 

Vrijdag 6 december 10.00 uur bij het monument aan de Tweede Slag, 

ter herinnering aan de slachtoffers van de fusillades in december 1944. 

Tijdens de ceremonie wordt er een taptoe geblazen, is er een 

toespraak van burgemeester Scheepers, krans- en bloemlegging en 

voordracht gedichten van schoolkinderen. 

Schoenendoosactie 

Tijdens de gezamenlijke dienst op 8 december wordt de 

schoenendoosactie beëindigd. 

 

Voedselbankactie 

Op 12 en 13 december wordt er weer in de Plus een actie voor de 

voedselbank gehouden. Kunt u meehelpen? Alle informatie vindt u  

in de decemberbinding. 

 

Muziek op zondag 15 december, 3e Advent 

In de viering, waar het Heilig Avondmaal wordt gevierd, gaat ds. 

Peterjan van de Wal voor en wordt medewerking verleend door 

een zangkwintet waar o.a. Barend van Zijll aan deelneemt.  

 


