Zondag 18 mei 2025

Thema: ‘Ben ik mijn broeders hoeder?!’

voorganger: ds. A. Meiresonne, den Haag
organist: dhr. Peter de Rijke



Woord van welkom door dienstdoende ouderling
Openingslied: 675 vers 1

Bemoediging en groet

Klein gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
als in den beginne, nu en immer,

en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen

Inleidende bijbellezing Lucas 23 vers 33 en 34 Het eerste kruiswoord
Gebed van inkeer

Bijbellezing Genesis 4 vers 1 tot 12 De zonen van Adam

Zingen: Lied 538 vers 1 en 4

Overdenking ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’

Eerste Tussenzang Lied 1010 vers 1 en 2

Vervolg Overdenking

Tweede Tussenzang Lied 1010 vers 3en 4

Vervolg Overdenking

Stilte en orgelspel

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

De eerste collecte is bestemd voor Protestantse Kerk. Missionair
Werk. Nederland. ‘De kerk op Social Media’. De PKN werkt samen
met diverse christelijke online platformen waar jongeren via social
media makkelijk terecht kunnen komen. Hier kunnen ze inspirerende
en verdiepende video’s bekijken waarin bijvoorbeeld identificatiefiguren
en rolmodellen vertellen wat het christelijke geloof voor hen betekent.

De tweede collecte is bestemd voor het werk in de kerk
Slotlied: 416

Uitzending en zegen



Wees erbij in donk're nacht,
als de eenzaamheid mij wacht,
wees erbij, want niemand weet

hoe ik mijn bestaan vergeet.

Geef een hand als ik moet dwalen
om verdriet in woorden te vertalen,
geef een hand, verlicht mijn angst, o God,

bewerk een ommekeer in mijn geketend lot.

Geef een hand om het gebroken hart te strelen,
om mijn geschokte wereldbeeld te helen,
geef mij vleugels om tirannen te vertreden

en de kracht om zwaard tot ploegschaar om te smeden.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
herschep de mens zoals bedoeld,
met sprank'lend licht dat duister overspoelt,

geef vrede, Heer, geef vrede!

Niek van der Hoest



Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

Bloemen
De bloemen gaan als steuntje in de rug naar Ans Niessink,
Blindeweg 2, Tinte.

Koffiedrinken
Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de
hal. Weet u welkom. Denkt u aan de spaarpotten?

Viering

Volgende zondag 25 mei gaat ds. R.J. Wilschut uit Hoogvliet voor.
Kerkasiel Kampen

Op 28 mei gaat ds. Peterjan van der Wal voor in een speciale dienst in
de Open Hof gemeente te Kampen, dit i.v.m. het verblijf van de familie
Babayants in deze kerk. Zij hopen op een verblijfsvergunning_en zolang
zij in de kerk blijven kunnen zij niet worden uitgezet.

Wij willen de familie Babayants ondersteunen en als u wilt kunt u een
groet op de kaart schrijven die in de hal op de tafel ligt.

Wanneer u een gift wilt storten voor de "Open Hof" gemeente die dit
gezin onderhoudt, dan kunt u dit op banknummer NL15INGB 0003 726
684 van onze diaconie storten o.v.v. "kerkasiel Kampen".

De penningmeester zorgt ervoor dat het overgemaakt wordt naar de
diaconie in Kampen.

Hemelvaartsdag

Donderdag 29 mei is er weer het traditionele dauwtrappen en het
samen ontbijten.

Wanneer u ook mee wilt doen, dan kunt u zich opgeven. De
inschrijfformulieren liggen in de hal.

De kosten van het ontbijt bedragen 5 euro en de opbrengst is bestemd
voor een geschenkbon (Kruidvat) voor cliénten van de Voedselbank.
Verdere informatie vindt u in de meiBinding.
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