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Zondag 16 november 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is er leven na de dood? Ook in Jezus' tijd werd daarover verschillend 

gedacht. Vandaag horen we Jezus in gesprek over deze vraag. 

 

 

voorganger: ds. E.B. Kok, Brielle    

organist:  dhr. Ron van Halen  
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Woord van welkom door dienstdoende ouderling 
 
Aanvangslied: psalm 98: 1 
 
Stil gebed, votum en groet 

Klein gloria  
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
als in den beginne, nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen 
 
Kyriëgebed  

Glorialied: psalm 98: 3,4 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 

1e lezing uit de Bijbel: Exodus 3: 1-15 

Zingen: psalm 98: 2 

2e Schriftlezing: Lucas 20: 27-38 

Zingen: lied 850 

Verkondiging 

Meditatief moment met orgelspel  
 
Zingen: lied 760 

Wilt u gaan staan 

Zingen: lied 913: 1,2 

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

De eerste collecte is bestemd voor Stichting het Vergeten Kind.  

Deze stichting helpt kinderen in Nederland die opgroeien in moeilijke 

thuissituaties met bijvoorbeeld armoede, verwaarlozing of 

mishandeling. Veel van deze kinderen voelen zich vergeten.  

De stichting zorgt dat ze zich gezien voelen, veilig kunnen opgroeien 

en een goede toekomst opbouwen. 
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De tweede collecte is bestemd voor het werk in de kerk 

Slotlied: 608: 1,3 

Zegen 
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Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad 

Bloemen 

De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie voor haar 90ste 

verjaardag naar mevrouw M.C. van der Haar-Nieuwland,  

Moerbeistraat 45. 

Koffiedrinken 

Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de 

hal. Weet u welkom. Denkt u aan de spaarpotten? 

Viering 

Volgende week zondag, eeuwigheidszondag, hoopt  

ds. A.J.P.W. van der Wal voor te gaan. 

 

 Maaltijd tafel van Verbinding 

Op vrijdag 21 november a.s. hopen we weer een gezellige en lekkere 

maaltijd te houden in de kerk. Deze avond gaan we genieten van een 

stamppottenbuffet. De kosten voor de maaltijd bedragen € 12,50; een 

drankje kost € 2,00 per glas. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom 

voor een drankje. Om 18.00 uur beginnen we met de maaltijd.  

Vanaf 2 november liggen de intekenlijsten klaar in de hal van de kerk. 

Aanmelden kan ook telefonisch bij Corrie van Wensveen  

0181 40 20 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 


