Zondag 22 februari 2026

1¢ zondag 40 dagentijd
Thema: ‘In Gods naam’

Afgelopen woensdag begon de veertigdagentijd, tijd van inkeer en tijd
van voorbereiding op het Paasfeest. Het getal veertig heeft een
Bijbelse oorsprong en vinden we onder meer terug in de verhalen van
Mozes die veertig dagen op de berg was om God te ontmoeten en de
Tien Woorden te ontvangen. Ook Elia verbleef veertig dagen in de
woestijn toen hij op de vlucht was. In de evangelién lezen we dat Jezus
veertig dagen en nachten in de woestijn was zonder te eten en te
drinken. In lijn met deze verhalen is de veertigdagentijd een tijd van
inkeer en bezinning, en een tijd om dichtbij God te zijn. De liturgische
kleur verschuift naar paars. Dat is te zien aan antependium op de
liturgische tafel en de stola van de voorganger.

In de Bijbellezingen is er sprake van een ‘golfbeweging’ in de verhalen.
Er is een afwisseling van donker gestemde verhalen naar verhalen
waarin het licht van Pasen al vooruit schijnt.

voorganger: dhr. A.F. Ruijl, Bergambacht
organist: dhr. Ron van Halen



Woord van welkom door dienstdoende ouderling
Aanvangslied: 91: 1en7

Stil gebed, votum en groet

Bij de dienst

Kyriégebed

Kyriélielied 462

Gebed bij de opening van de Bijbel

1¢ Schriftlezing: Exodus 3, 11-15
Zingen: lied 542 :1,2en 3

2¢ Schriftlezing: Matteus 3:17 tot 4:11
Zingen: lied 539

Verkondiging ‘In Gods naam’

Meditatief moment met orgelspel

Zingen: lied 538 (alle 4 coupletten)
Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

De eerste collecte is bestemd voor KIA Werelddiaconaat Guatemala.
Vooral onder Maya-kinderen is er veel uitval van school. Een speciaal
programma biedt steun aan de ouders en voor kinderen bijles na
schooltijd, zodat kinderen hun ouders kunnen blijven helpen zonder
hun school te verwaarlozen.

De tweede collecte is bestemd voor het werk in de kerk
Slotlied: 91a (alle 3 coupletten)

Zegen






Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

Bloemen
De bloemen gaan als beterschapswens naar Nel Sanderson,
Uranusstraat 10.

Koffiedrinken
Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de
hal. Weet u welkom. Denkt u aan de spaarpotten?

Viering
Volgende week zondag 1 maart, 2° zondag 40 dagentijd, hoopt
ds. A.P.J.W. van der Wal voor te gaan.

Kunst in de kerk

U kunt dit unieke magazine bestellen door uw naam en adres te
vermelden op de intekenlijst die in de hal van de kerk ligt, dan wel door
een mailtje te sturen naar: binding@welkomkerk-rockanje.nl De
inschrijffdatum voor dit magazine is verlengd tot eind maart. De prijs
wordt € 10.00 i.p.v. de eerder vermelde € 7.50.

Maaltijd Tafel van Verbinding

Op vrijdag 27 februari a.s. hopen we weer een gezellige en lekkere
maaltijd te houden in de kerk. Deze avond gaan we genieten van een
Chinese maaltijd. De kosten voor de maaltijd bedragen € 12,50; een
drankje kost € 2,00 per glas. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom
voor een drankje. Om 18.00 uur beginnen we met de maaltijd.

De intekenlijsten liggen klaar in de hal. Aanmelden kan ook telefonisch
bij Corrie van Wensveen 0181 40 20 06
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