Zondag 8 maart 2026
3¢ zondag 40-dagentijd, kanselruil

Vandaag is het zondag Oculi, de 3¢ zondag van de
Veertigdagentijd. Het Latijnse woord Oculi betekent: ogen. De
naam van deze zondag komt uit Psalm 25: “lk houd mijn oog
gericht op de HEER, Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.” We
worden uitgedaagd om onze ogen niet alleen te richten op wat
zichtbaar is om ons heen, maar op God, die ons ziet en
tegemoetkomt.

Maar waar richten wij onze blik op, wanneer wij dorst hebben?
Wanneer wij zoeken naar hoop, richting, leven? Het volk Israél
kende die dorst in de woestijn en vroeg zich af of God wel in hun
midden was. De Samaritaanse vrouw kende die dorst toen zij
naar de bron ging. Verwachtte zij daar iemand te ontmoeten?
Verwachtte zij dat zij gezien zou worden — en aangesproken?

Ook wij zijn mensen onderweg. Mensen met vragen. Mensen met
dorst. En dan klinkt er een stem: “lk ben het, die met u spreekt.”

voorganger: mw. Charlotte Olieslagers
organist: dhr. Ron van Halen



Woord van welkom door dienstdoende ouderling
Aanvangslied: Psalm 25: 6, 7

Stil gebed, votum en groet
Drempelgebed
Zingen: Psalm 25: 9, 10

Gebed om ontferming

Wetslezing Exodus 20: 1-17

Zingen: Lied 320: 1, 2, 3, 4

Gebed bij de opening van de Bijbel

Introductie op de lezingen en de zondag

1¢ lezing uit de Bijbel: Exodus 17: 1-7

Zingen: Lied 655: 1 allen, 2 mannen, 3 vrouwen, 4 allen
2¢ Schriftlezing: Johannes 4: 3-26

Zingen: Lied 188: vers 1, 2, refrein, vers 3, 4, refrein
Verkondiging

Meditatief moment met orgelspel

Zingen: Lied 653: 1, 3,4,7
Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

De eerste collecte is bestemd voor KIA Werelddiaconaat. Egypte.
Het You are Beautiful-project van Kerk in Actie helpt meisjes in
kwetsbare wijken van Cairo aan onderwijs, medische zorg en
bescherming. Hun ouders leren over de rechten en kansen van hun
dochters. Zo groeien de meisjes op met meer zelfvertrouwen en
perspectief op een betere toekomst.

De tweede collecte is bestemd voor het werk in de kerk



Slotlied: 542

Zegen

Alexandre Lettnin: Levend water

Bij de bron treft ze een vreemdeling, een Jood, een buitenstaander net
als zij. Jezus vraagt haar om hem wat te drinken te geven. De vrouw is
verbaasd en zegt dat ook, ze neemt geen blad voor haar mond: ‘Hoe
kunt u, als Jood, mij om drinken vragen?’ Ze raken verwikkeld in een
serieus persoonlijk en theologisch getint gesprek. Op zijn ets heeft
Lettnin de setting van het gesprek tot haar essentie teruggebracht; we
zien alleen de vrouw, de put en Jezus. De vrouw is maar een klein en
mager poppetje dat, argwanend en gewond als ze is, Jezus met haar
assertieve vragen op een afstand houdt. Jezus buigt zich echter naar
haar toe en maakt een uitnodigend gebaar.



Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

Bloemen
De bloemen gaan als felicitatie voor zijn 85t verjaardag naar
Arie van Marion, J. Groeneveldstraat 11.

Koffiedrinken
Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de
hal. Weet u welkom. Denkt u aan de spaarpotten?

Viering
Volgende week zondag 15 maart, 4° zondag 40-dagentijd, hoopt
mw. C.E. Bakker uit Sommelsdijk voor te gaan.

Bidstond en gemeentevergadering 11 maart 2026, 19.30 uur
Agenda

Opening

Verslag gemeentevergadering 12 maart 2025.

Verslagen van de twee kascontrolecommissies.

Bespreking financiéle stukken. a Kerk b Diaconie

Decharge verlenen aan de penningmeesters.

Lezing over het werk in de Pauluskerk door ds. Dick Cuveé.
Rondvraag

Sluiting.

Bachs Johannes door Ensemble Archipel

Aan het begin van de passietijd kunt u luisteren naar Bachs Johannes
Passion. Kamerkoor, orkest en solisten van Ensemble Archipel
brengen dit aangrijpende passieverhaal tot leven met transparante
klanken en diepe zeggingskracht.

Zaterdag 14 maart 2026, aanvang 19:30 (met pauze en drankje) -
Dorpskerk Zuidland

Vrije toegang, met een gift na afloop - meer informatie:
www.archipel-online.com




