Witte donderdag, 2 april 2026
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Macha Chmakoff: Getsemane

Dit schilderij van de Franse kunstenares Macha Chmakoff draagt de
titel ‘Getsemane’. Getsemane? Maar waar zijn de biddende Jezus, de
drinkbeker en de slapende discipelen dan? Die missen hier, want de
schilderes — die ook psychoanalytica is — wil ons iets anders laten zien.
Namelijk hoe Jezus zich voelt op dit moment. Ze schildert dit uur van
verleiding en vertwijfeling van binnenuit.

voorganger: ds, A.J.P.W. van der Wal
organist: mw. Ruth Alleman-Stolk



Orgelspel
Inleidende woorden
Aanvangslied: Psalm 67: 1

Bemoediging en Drempelgebed

Voorganger : Onze hulp is in de naam van de Heer

Allen : DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Voorganger : Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen : EN DIE NIET LAAT VAREN DE WERKEN VAN ZIJN HANDEN.

Voorganger : Heer, onze God,
vergeef ons al wat wij misdeden
Allen : EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN.

Zingen: Lied 558: 1, 4
Openingsgebed

Viering van de Maaltijd van de Heer
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Lezen: Matteiis 26:2-5, 17-20
Zingen: Lied 395:1a, 2 vg refra, 3vg refra, 4 a

hierna vormen we een halfopen kring, aansluitend aan het
liturgisch centrum, de ambtsdragers staan op het liturgisch
centrum, de mensen thuis maken als het ware de kring rond

Vredegroet
Onze Vader
Gemeenschap van Brood en Wijn in één rondgang

Op een teken van de voorganger keert iedereen naar zijn of
haar zitplaats terug

Zingen: Lied 985
Afsluitende woorden

Onder orgelspel wordt de avondmaalstafel afgeruimd

Schriftlezing: Matteiis 26:36-46

Korte overdenking

Meditatief orgelspel

Slotgebed

Uitleidende woorden

Zingen: Lied 426 (1x vg, 2x a)

Zegen, beantwoord met een gezongen ‘Amen’



De kerkenraad nodigt u uit voor de viering van morgenavond om 19.30
uur waarin we de Kruisweg gedenken.




